
  

 

JAAR VERSLAG 2024                                  

ST. PERSPECTIEF ZWOLLE 
 

 

In de Oekraïne is de machteloosheid de boventoon gaan voeren onder de 
bevolking die we hebben gesproken. In twee volgepakte reizen in  
slechte omstandigheden naar Oekraïne mochten we toch lichtpuntjes 
zijn in de donkere dagen. Het bieden van hulp bij het verkrijgen van 
stookhout om de winter door te komen en voedselpakketten uit te delen 
aan de hen die het nodig hebben. Schoolmateriaal en een heuse groente 
kas voor MaHoBaC. Ontwikkelingen in Umbumbulu langzaam op gang na 
corona. Dat zijn de primaire projecten van Stichting Perspectief Zwolle in 
2024 konden uitvoeren. 



 1/27/2025 

 1  

Jaar verslag 2024                                  
ST. Perspectief Zwolle 
  

VOORWOORD 
In dit verslag staan we stil bij de activiteiten die we mochten uitvoeren in Oost-Europa en Zuid 
Afrika. Er is veel politieke onrust in de wereld en het lijkt de levenslust van mensen te 
overspoelen. Daarom is het moeilijk om je aandacht te verdelen over de vele onderwerpen die 
binnen onze Stichting voorhanden zijn. We kijken terug op een bewogen jaar waarin we met 
donaties en collectes van velen onze doelstelling voor 2024 hebben kunnen bereiken. In 2024 
hebben we aandacht kunnen besteden aan: 

 Project Oost Europa: 
o Kosten dragen voor het stookhout voor de winter 
o Arme gezinnen met voedselpakketten wat vreugde brengen 
o Uitvoeren kleine klussen 
o Bezoeken van adressen om hulp te verlenen of luisterend oor  

 Project Afrika 
o Voortgang schoolproject MaHoBaC 
o Bouw van een groentekas voor MaHoBaC 
o Uniformfonds stopt na overlijden donateur 
o Opstarten project Umbumbulu na Corona een hele klus 

We blijven de aandacht voor jonge kinderen in Afrika op de agenda te zetten. En juist nu zijn de 
kwetsbare groepen nog meer aangewezen op hulp door de effecten de slechte economische situatie. 
Wekloosheid is gestegen naar 33% van de beroepsbevolking. Velen mensen zijn zonder werk en 
zonder inkomen waardoor goede hygiëne en voedsel steeds moeilijker wordt.  

Door contacten met lokale contactpersonen in Oekraïne, Zuid Afrika is het werken makkelijker 
geworden. Tevens werken we in de Oekraïne samen met de Stichting Testify of Love. Hierdoor 
kunnen we meer hulp verlenen aan de meest kwetsbaren. Kinderen over de wereld hebben uw 
hulp hard nodig. Ook zij hebben, net als wij, recht op een gezond bestaan in vrijheid en zonder 
geweld.  

Klaas de Lange Voorzitter, Stichting Perspectief Zwolle. 

  



 1/27/2025 

 2  

PROJECTEN OOST EUROPA 2023/24 
1. Incidentele hulp 
Stichting Perspectief had als doel voor 2024 om kortstondige hulp te bieden aan mensen /gezinnen 
in Oost Europese landen. Als stichting hebben we veel contacten in Oekraïne rondom de stad 
Beregovo. Samen met st. Testify of Love en onze contactpersonen hebben we op verschillende 
manieren hulp mogen verlenen. 

Hulpgoederenreis Januari 2024 

Eind 2023 werd duidelijk dat de situatie in Oekraïne steeds 
verslechterde. De oorlog had impact op iedereen en het leven werd 
steeds moeilijker. Via onze kennissen kregen we te horen dat alles 
weer duurder was geworden en er behoefte was aan levensmiddelen.  

Het plan was snel weer gemaakt, we moeten weer een 
hulpgoederenreis organiseren de gezinnen hebben ons nodig daar. De 
winterse omstandigheden gingen ons niet tegenhouden en 21 januari 
gingen Stefan Bakker, Harmen Brouwer en Dennis Dekker op pad.  

De voorbereiding liep anders dan verwacht. Om wat extra spullen in te zamelen plaatsen we een 
oproep in de VEZ app. Henk benaderde ons, hij werkte bij de Boni en we konden wel op een 
zaterdag een inzameling doen. We maakten flyers en met extra hulp gingen we inzamelen. Al snel 
bleek het helemaal uit de hand te lopen, mensen waren geraakt, enthousiast en gaven gul. De 
boodschappen stroomden binnen en de Boni had geen lege dozen meer in de winkel, de laatste 
boodschappen moesten los in de auto gelegd worden.  

Na alles thuis gesorteerd te 
hebben bleken we 1100 kg aan 
boodschappen te hebben 
ontvangen. Dit kon niet 
allemaal in de bus en we 
kregen een grote aanhanger 
aangeboden.  

Dit bracht weer nieuwe mogelijkheden met zich mee, nu konden 
er ook nog meubels,  

een schootmobiel en andere revalidatie spullen mee. 

De heenreis verliep goed en na ongeveer 24 uur 
kwamen we aan in Oekraïne.  
Onze uitvalsbasis was weer het 
kinderrevalidatie centrum Nefelejcs in Vari, hier 
konden we overnachten en er was genoeg ruimte 
om alle boodschappentassen te maken. 

Bij een mini supermarkt van een kennissen kochten we extra fruit om toe te voegen aan de 
levensmiddelen tassen, op deze manier sneed het mes aan twee kanten. 
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Samen met kennissen hebben we de boodschappen tassen 
rondgebracht bij gezinnen die het erg moeilijk hadden. 
Mensen waren dankbaar en blij en konden het soms niet 

goed bevatten wat hen overkomen 
was toen ze een tas kregen. 

 

We hadden tijdens de week ook een 
bezoek gepland aan het dropje Hut. 
Hier woont het gezin van Ersebeth, een jonge vrouw in een rolstoel welke 
we al eerder geholpen hebben met het aanleggen van een oprij pad naar de 

woning.  
Op de terugweg reden we door het bos en haalden paard en wagen in. Twee zigeuner mannen, 
waarschijnlijk vader en zoon door de sneeuw om hout te halen.  

Dit was duidelijk, we stopten pakten een grote boodschappen tas en hielden de mannen aan. Met 
ons beste Hongaars vertelden we dat dit voor hun was. We kregen een ferme handdruk van 
dankbaarheid en de glimlach van deze mannen zullen we nooit meer vergeten.  

Met kippenvel van top tot teen reden we weer verder, dankbaar dat we deze vader en zoon 
mochten ontmoeten, dankbaar dat wij de mogelijkheid hebben gekregen om ze een hart onder de 
riem te steken. 

We hebben ook praktische hulp mogen 
bieden tijdens de week. En soms kun je 
de hulp niet plannen. Zo hadden we op 
een avond gegeten bij Gaby, haar man 
Latsi woont op dit moment in Boedapest. 
Hier hadden we de heenweg gegeten en 
spullen voor thuis meegekregen. Gaby 
vertelde dat de keukenkraan al lang defect was en Latsi misschien wel 
een nieuwe kraan in de doos had gedaan. En ja hoor dit klopte, we 
bedachten ons geen moment en haalden ons gereedschap uit de bus. Na 
een half uurtje sleutelen zat de nieuwe kraan op zijn plek.  

 

Ook het gezin in Kuklia 
hebben we weer mogen 
bezoeken. Omdat er sneeuw 
lag konden we niet met de 
bus de berg op en moesten 
we wandelen.  
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Samen met kennissen hebben we rugzakken gevuld met boodschappen 
en zijn we de pittige wandeling aangegaan. Het gezin was blij ons 
weer te zien, maar er was ook verdriet van een zoon was omgekomen 
aan het front in de oorlog.  

Naast de boodschappen mochten we ook nog de volgende hulp bieden: 

 Brandhout regelen en helpen lossen voor een gezin in Borzhava.  
Ook hebben we hier een gasfles voor het gasfornuis gevuld. 

 Banden repareren van rolstoelen. 

 Een elektrische rolstoel afleveren. 

 De meegenomen revalidatie stoel voor een kind op maat maken. 

 Enkele sponsor gezinnen bezoeken met spullen uit Nederland. 
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We zijn dankbaar dat de mogelijkheid er was om deze hulpgoederenreis te maken.  

We willen alle sponsors bedanken en iedereen die ons geholpen heeft om deze hulpreis mogelijk te 
maken.  

Ons bezoek was kort, we hebben veel mensen, vrienden, kennissen mogen bezoeken en kunnen 
helpen. 

Naast een tas met levensmiddelen en materiële hulp mochten we ook Gods liefde uitdelen. Even 
een arm om iemand heen, of een knuffel ter bemoedigen in deze moeilijke tijd om te laten voelen 
dat ze er niet alleen voor staan. 

We willen jullie vragen om te bidden voor de gezinnen in Beregovo, Kydos, Borzhava,  Vári en 
omstreken.  

Hulpgoederenreis november 2024  

Daar gaan we dan, ’s nachts om 2 uur afscheid nemen van de thuis 
blijvers om op weg te gaan naar de Oekraïne. Voor we vertrekken bij 

Dennis en Lisette Dekker uit de A-landen 
vragen we om Gods leiding op ons pad. We 

weten ook dat er met ons gebeden 
is/wordt door de achterban (familie, 
vrienden en gemeentes). Voor deze reis 
hebben twee stichtingen de handen in 
elkaar gelagen en zo konden we met twee 
bussen op pad. Stichting Testify to Love 
en Perspectief Zwolle gingen nu samen op 
pad.We wilden graag veel boodschap 
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pakketten kunnen uitdelen en daarom was er besloten om een inzamelingsactie op te zetten in 
Nederland. De Boni in Hasselt was enthousiast en wilde hier graag aan meewerken. De actie verliep 
boven verwachting en we ontvingen 1100 kg boodschappen. Samen met alle andere goederen zoals 
winterkleding, revalidatie hulpmiddelen en sonar lampen, bedden en kinderspullen konden we twee 
grote aanhangers vullen. De reis gaat via Nieuwleusen en Hardenberg waar we nog wat mensen 
oppikken. We zijn: Dennis Dekker, Niek Brouwer, Stephan Bakker, Harmen Brouwer, Marjolein 
Dekker, en Ik. Een lange reis van 1700 km en als het gaat zoals we graag zouden willen dan komen 
we rond 17 uur in Budapest aan Daar wacht ons een warme maaltijd. Dan nog het laatste stukje naar 
het centrum dat Nefelejcs heet. Na 25 uur (3 uur maandagmorgen) kwamen we aan en moesten 1 bus 
uitladen. Immers om 6 uur werden we verwacht op de groente en fruit markt.  

De hele maandag hebben we gebruikt om pakketten te maken en alles te sorteren waar wat heen 
moest. 
 

Op dinsdag zijn we gestart met het uitdelen en hebben een spontaan een kleuterschool in Kydos 
bezocht. De kinderen een cadeau te geven en dan met veel enthousiasme te worden toegezongen, 
bezorgd je dankbaarheid en kippenvel. Je vraagt je wel eens af wat is de waarde van tijd die we 
hieraan besteden. Het lijkt soms een druppel op een gloeiende plaat, zo weinig kun je eigenlijk maar 
doen in 164 uur. Hiervan reis je 50 uur naar mensen die je een glimlach mag geven in hun donkere en 
onzekere tijd. Wat een voorrecht dat we als Gods gezanten op pad mochten gaan en Zijn zegen uit 
mochten delen in tassen gevuld met groente, fruit en boodschappen een knuffel geven of een arm 
over de schouder, aandacht. Dekens uitdelen aan een pasgeboren kindje. Klusjes konden doen om 
het net even wat makkelijker te maken in een leven van overleven. Bv bij Oma piraat het bed ophogen 

zodat ze zonder pijn kan opstaan ‘smorgens. Ook de bank waar ze op zit is 
door een snelle actie van Niek vernieuwd in de werkplaats en konden haar die 
brengen. Lampen uitdelen die opgeladen via de zon, werken voor die 
momenten dat er geen stroom meer is. Moeilijke situaties door oorlog en 
omstandigheden. Samen te mogen bidden met en voor de mensen in 
Oekraïne. 

In het stadscentrum troffen we een man die zijn beiden benen kwijt was en al 
jaren hier zit te bedelen konden we verblijden met dekens, en groente en fruit. 

Een glimlach om nooit te vergeten. Er is ook veel narigheid te zien en te 
beleven. Het lijkt zo uitzichtloos en leeg. Geen toekomst meer te zien door 
de oorlog en ook niet weten wanneer die stopt. Een bezoek brengen bij 
Livia Greba, onze tolk en met haar moeder gasthuis voor de groep in 2005 
tijdens de eerste jongerenreis in de Oekraïne. Mij blijft het meest bij de 
woorden van een oud moedertje: wat is 
het dat mensen 2000km hier vandaan mij 
hier komen opzoeken en mijn handen 

vullen met liefde en eten. Wat wij merken is de openhartigheid 
waarmee we worden ontvangen en misschien wel meer terug krijgen 
dan we geven.  

Elke avond voor het slapen gaan evalueren hoe de dag was. Serieus 
maar ook met een lach en een traan. Met dank aan God mochten we lichtjes uitdelen in het donkere 
leven van mensen in Oekraïne.  

Dank voor alle hulp, gebed en spullen die we mochten ontvangen om uit te delen namens ook onze 
gemeente. Het is hartverwarmend!!  
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Bid met ons mee voor hen die we achter laten, voor het vinden van een oplossing voor die vreselijke 
oorlog, dat het Licht mag gaan/blijven schijnen in hun harten. 

1. Kerstpakketten 
 

Met behulp van sponsoren kregen we de mogelijkheid om weer kerstpakketten uit te kunnen 
delen in een Beregovo. Opnieuw is voor de flat aan de rand van Beregovo gekozen. Tijdens de 
hulptransport reizen bezoeken we deze flat ook en telkens zijn we ontdaan van de situatie die we 
aantreffen. Een flat grotendeels zonder ramen en deuren, waar het portiek afgebrand is en waar 
sanitaire voorzieningen ontbreken. De flat is alleen voorzien van elektriciteit, maar niet van water 
of gas. In deze flat wonen de gezinnen met kinderen in erbarmelijke omstandigheden welke hulp 
het hardst nodig hebben. 

Ook dit jaar werd het gecoördineerd door Jorien met Ediana en Beci. 
Omdat via een collecte extra geld was binnengekomen konden de gezinnen rond de kerstdagen 
een groot voedselpakket krijgen en 3 maanden later in maart 2024 nogmaals. 

De pakketten waren erg groot en bestonden uit: 
1 pak bloem (5kg), 1 pak suiker (5 kg)  
1 fles olie (2 liter), 1 thee, 1 koffie 
1 pakje rijst, 2 pakken boekweit  
1 pakje griesmeel, 2 pakken macaroni  
1 pakje soepnoedels, 2 blikken mais  
2 blikken doperwten, 2 blikken bonen  
1 pakje cacaopoeder, 1 pakje peper  
1 pakje paprika, 2 pakjespaté  
2 flessen tomatensaus, 2 broden 
2 worsten, Snoepzakje voor de kinderen 
 

Het team heeft alle inkopen gedaan, de pakketten gemaakt en vervolgens uitgedeeld bij de flat. 
Een hele coördinatie, want alle 32 gezinnen in de flat hebben een voedsel kerstpakket mogen 
ontvangen.  

We zijn dankbaar dat we veel gezinnen blij konden maken rondom de kerstdagen.

    

 

 

Een deel van het pakket
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Project Afrika 

De werkzaamheden van de Stichting in Afrika zijn als projecten ondergebracht bij 2 van de 
bestuursleden. Een kort verslag van alle zaken die in dit project aan de orde zijn geweest vind u 
hier onder in de onderwerpen:  

a. Voortgang schoolproject MaHoBaC 
b. Uniformfonds stopt na overlijden donateur 
c. Bouw van een groentekas voor MaHoBaC 
d. Opstarten project Umbumbulu na Corona een hele klus 

 
1. Voortgang schoolproject MaHoBaC 

Ieder jaar zorgen we als stichting Perspectief voor materialen om de 
school binnen het MaHoBaC project te laten functioneren. Natuurlijk 
kijken we ook naar hulpmiddelen om het lesgeven eenvoudiger te 
maken. Geleidelijk aan neemt het niveau van de 
school toe en sluit ze goed aan bij de start van 
het reguliere onderwijs.  
Kinderen van 3 maand tot schoolgaande leeftijd 
(6 jaar) bezoeken de school die uit 3 klassen 

bestaat. Hygiëne en voeding (2x per dag) spelen een grote rol op de 
school. Training in toilet bezoek en handen wassen is één van de eerste 
activiteiten van de kinderen in de jongste groep. De tweede groep is 
voornamelijk bezig met vormen (vierkant, rond etc.), kleuren, 
materiaal kennis en gym. In de 3e groep worden kinderen voorbereid 

op de basisschool. Ongeveer 70 kinderen 
bezoeken de school. Met het geld van een sponsor hebben we voor 
een heel les jaar materiaal aan kunnen schaffen.  
MaHoBaC zorgt ook dagelijks voor een warme maaltijd voor 
kinderen die hun ouders hebben verloren aan Aids. Dagelijks 
komen er tussen de 60-80 kinderen rond 16 uur een warme 
maaltijd halen. Zij nemen hun eigen bord en lepel/vork mee. 

Twee betaalde krachten koken dagelijks een maaltijd voor de kinderen.  
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2. Uniformfonds stopt na overlijden sponsor. 

Jarenlang heeft één sponsor van MaHoBaC het gestorte geld willen 
bestemmen om uniformen voor de kinderen van het schoolproject te 
verzorgen. Uniformen waren bij de start van MaHoBaC erg belangrijk. 
Met uniformen kun je de verschillen tussen de afkomst gelijk trekken. 
Normaal betaalden de ouders deze kleding zelf maar als de middelen er 
niet waren zorgde deze sponsor er voor dat ze toch het uniform kregen. 
Veel dank is aan deze sponsor verschuldigd die ook ons leerde anders te 
denken en kijken. Nu deze sponsor er niet meer is, is in overleg het 
fonds gestopt. 
 
 

3. Bouw van een groentekas 
In november 2023 zijn de eerste gesprekken opgestart voor de 
bouw van een Greenhouse (groentekas) op het terrein van het 
MaHoBaC. Het project is ontstaan door dat de groente en 
aardappelen die het kindervoedingsproject meestal kreeg van 
omliggende boeren minder wordt. Niet omdat er niets is maar 
omdat de economische omstandigheden van Zuid Afrika 
slechter worden. Ruim 33% van de bevolking is werkloos en 
probeert eten te bemachtigen via de lokale winkels van 

boeren. Hierdoor blijft er minder over voor het project. Met ds J.P. Sithole (Paul) bespreken 
we een plan van aanpak. De ruimte achter de 
gebouwen, waar voorheen een kleine groente 
tuin was is uitgebreid tot aan de straatgrens. 
We maken samen een totaal plan en zijn in 
het najaar van 2024 (ons voorjaar) gestart 
met het klaar maken van de grond. Zo kon in 
juni 2024 de eerste kas gebouwd worden. De 
ruimte die nu beschikbaar is, bied 
mogelijkheden voor meerdere kassen en ook het verbouwen van aardappelen en groenten die 
geen kas nodig hebben. Bert en Klaas zijn in juni zelf aanwezig bij de bouw van de kas en 
hebben intussen de watervoorziening gereed gemaakt. Ook is er Electra aangelegd. Door deze 
beide voorzieningen kan de kas voorzien worden van water en licht/warmte voor de planten. 
Tijdens de bouw van de kas maken we kennis met de projectleider. Hij heeft familie achter de 
tuin wonen en was niet op de hoogte dat hier het project MaHoBaC liep. Hij heeft ons 
toegezegd Paul te zullen helpen met het beplanten van de kas en ook naar de toekomst te 
willen blijven steunen. 
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4. Umbumbulu project 
Het team van Ds. Thulani Hlela kreeg in de 
Corona periode te maken met het leeg lopen 
van de kerken. Hierdoor is voor meer dan een 
jaar het pas gebouwde gebouw in 
Umbumbulu gesloten. In het voorjaar 2024 is 
men begonnen met het heropenen en is de 
bouw verder afgemaakt. Ook is men opnieuw 
begonnen met het opstarten van een 
kinderdag verblijf. Moeizaam komt het op 
gang. Het plan is om verder door te ontwikkelen. We monitoren de voortgang op afstand. We 
zijn op zoek naar een stuwend contact voor Rev. T. Hlela om de activiteiten in gang te zetten. 
Er is een voorbeeld project in MaHoBaC te vinden en delen van de kennis en kunde is juist de 
grootte kracht van dit project. 
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ORGANISATIE 

Stichtingsgegevens 

Naam: Stichting Perspectief Zwolle 

RISN of fiscaalnummer: 8199.29.943 ANBI dossier 

Rekeningnummer: NL40INGB0005117990, t.n.v. Stichting Perspectief Zwolle 
 
Contact gegevens 

E-mail: info@perspectiefzwolle.eu 

Telefoon: 06-532 333 90 Voorzitter K. de Lange 

Bestuurssamenstelling Stichting Perspectief Zwolle 
 
Dagelijks bestuur 

Voorzitter: K. de Lange 

Secretaris: H. van den Berg 

Penningmeester: R. Pierik 

Algemeen lid: B. de Jong, D. Dekker, N. Brouwer 
 
Doelstelling 

De Stichting Perspectief Zwolle is opgericht op 24 oktober 2008 te Zwolle. Onze Stichting 

heeft zich als doel gesteld de levensomstandigheden van kansarmen (vooral jongeren) in 

de hele wereld te verbeteren. Dit willen we doen door het financieel en materieel 

ondersteunen van medische, educatieve en sociale projecten en voorts al het geen één en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alle in de 

ruimste zin van het woord. 
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BIJLAGE 
Financieel jaarverslag 2024 moeten nog vast gesteld worden  

 

Verslag te vinden op http://www.perspectiefzwolle.eu/anbi.html 


